Voorzang op 20 april 2025

Weerklank 581: 1 en 6

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.

Jezus deed de dood teniet,
Zing daarom het hoogste lied

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.

Hij, de grote Mensenzoon,
Gaat door 't graf heen naar Zijn troon.

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.

Weerklank 167

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

die galmt door gans’ Jeruzalem
Een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van Gos is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan,

wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Weerklank 171

Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft

Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refr: Hem zij de glorie, want Hij Die overwon
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zijn het Lam

Dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht

en wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuis gebracht

Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht
Refr.

U doet ons dankbaar schouwen in het licht

Dat uitstraalt van het kruis dat eens voor ons werd
opgericht een leven in Zijn heerlijkheid.

en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht
Refr.

Weerklank 184: 1

Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der
verrijzenis,

bij wiens licht de macht der hel verslagen

en de dood vernietigd is!

Heere Jezus, Trooster aller smarten,

Zon der wereld, schijn in onze harten,

deel ons Zelf de voorsmaak mee

van der zaal’ gen sabbatsvreé.

WK psalm 84: 1

Psalm 16: 6
Schriftlezing: 1 Corinthe 15: 50-58

Psalm 21:4en5

Preek over slot van 1 Corinthe 15, tekst 1 Corinthe 15: 55

WK lied 178: 1

Psalm 150: 3

Na de zegen zingen wij:



Weerklank 183

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer!

Vol van licht en luister daalt de engel af,

en verbreekt de kluister van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de
victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Redder van de zijnen: twijfel nu niet meer.
Zie Zijn aanschijn blinken als de morgenzon;
laat uw lied weerklinken: Christus overwon!’
U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer!

Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed,
Die met heel mijn wezen ik beminnen moet.
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat,

Die mij in Zijn glorie eeuwig delen laat..

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer!






